
Ar  speech 

Liebe freunden, hooggeeerd publiek, Paupers en Pannenkoeken, zo zou Ar jullie aanspreken als hij 

hier zou staan. Hij was erg goed in het vertellen van grootse, spectaculaire verhalen, op waarheid 

gebaseerd maar naar zijn eigen fantasie.  Als Ar het vertelde was het verhaal altijd leuker. 

Avondje Ar 

Een avondje bij Ar thuis begon altijd met boodschappen doen met de scoobi. En hoewel hij student 

was werd er niet op de centen gelet. Als we gaan koken, doen we het goed, vond ar. Het 

boodschappenmandje werd gevuld met dorrito’s, brie, Kippenvleugeltjes, Flessen wijn, amaretto, 

Ben and Jerry’s, chocolate chip cookies, het hoorde er allemaal bij.  Vervolgens keken we naar iedere 

Amerikaanse sitcom die op tv was en om half 8 was het tijd voor de wereld draait door. Als er daarna 

een filmpje werd aangezet moesten alle snoeren verlegd worden voor de perfecte film beleving. Een 

groot scherm en een dolby surround system waren onmisbaar volgens ar. Geen arthouse films voor 

hem maar het liefst Rocky 1, 2 of 3, Batman of Karate Kid.  

Huisfeestjes 

Sinds we Ar kennen hebben we veel huisfeestjes gehad op Nachtegaallaan nummer 20. De kratten 

bier stonden buiten. En naarmate de avond vorderde werd bij het halen van een biertje de schuifpui 

steeds vaker over het hoofd gezien. Als Michael Jackson werd aangezet, kon Ar het niet laten om zijn 

Michael Jackson moves te showen. Op verkleedfeestjes pakte Ar uit. Zo is zijn Turkan de Sultan nog 

steeds legendarisch.  Ook stond Ar er om bekend graag een vinger in je oor of neus te steken op elk 

willekeurig moment van de dag.  

Bokbierbonanza en midwinterbbq 

Ar was initiator van vele originele evenementen. Zo hebben we twee keer hamburgers staan bakken 

in de sneeuw met jaegermeister en een vuurkorf, op de zogenaamde midwinterbbq. Ook de 

Bokbierbonanza stond jaarlijks in de planning. Als de eerste bokbiertjes in de supermarkt stonden 

werden ze uitvoerig getest. En op de een of andere manier was het laatste biertje altijd de beste! 

Ook hebben we vaak de pubquiz gespeeld, waar Ar de ster was met zijn grote, algemene kennis. Hij 

wist bijna iedere vraag te beantwoorden. Bij Triviant moest je ervoor zorgen dat je bij Ar in het team 

zat want anders was het een verloren zaak.  

Vrouwenveroveraar 

In zijn onbezorgde jaren was Ar casanova numero 1. Hij heeft Koks de fijne kneepjes van het vak 

geleerd. Hij was sowieso niet vies van een blote vrouw op zijn bureaublad of koffiemok of dekbed 

overtrek. 

Kroatie en Sziget 

Als we samen op vakantie of naar festivals gingen, gingen we vaak met de Wagon R. Om afscheid te 

nemen van deze trouwe kameraad vond ar ook erg moeilijk maar gelukkig ging hij naar Tante Tine.  

Ommen was de eerste vakantiebestemming. De week was gevuld met op een tuinstoel zitten, in je 

trainingspak, shaggies roken en bier drinken. Een knakworst als ontbijt, lunch en diner. 



Ook toen we naar Kroatie gingen was de Wagon R onze trouwe vriend, de rit ging gepaard met harde 

muziek en een natte schoot voor Ar omdat ik net mijn rijbewijs had gehaald en me op het laatste 

moment toch bedacht dat ik geen flesje water wilde. Ars outfit was de hele vakantie een 

cowboyhoed, pilotenbril en een bandana. Toen Ar met Ruud naar Noorwegen ging was de 

thuisbioscoop van Ruuds oom een hemel op aarde. 2-3 films kijken per dag op een groot scherm was 

ars idee van vakantie vieren.  

Deathride 

Na het aanschaffen van Ars nieuwe motorpak besloten Cas, ik en Ar te gaan mexicanen. Alle drie 

hadden we een onderdeel aan van zijn nieuwe pak en een motorhelm op. Om 5 uur sochtends leek 

het ar een goed idee om mij en cas autorijles te gaan geven in de bekende Wagon R. We zullen 

verder niet in details treden maar de Wagon R is op wonderbaarlijke wijze veilig weer thuisgebracht. 

Maar Ar en ik waren het er over eens dat  Cas nooit meer achter het stuur zou mogen zitten. 

Plannen 

Ar filmde graag. De visavonturen in de zomer met Cas en Koks zijn op originele wijze opgenomen. Hij 

wilde regisseur worden en had een nieuwe mooie filmcamera aangeschaft om zijn toelatingsfilmpjes 

mee te schieten voor de film academie. Met Britte heeft hij zijn verblijf in het ziekenhuis van vorige 

week vastgelegd. Het is ongelooflijk jammer dat ar deze film niet heeft kunnen afmaken. We willen 

aan iedereen duidelijk maken wat een lieve, vrolijke, gezellige leuke, grappige vriend Ar was. Ar, We 

zullen je ontzettend missen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 


